Heilen H.H.

Heilen H.H. is een man van 83 jaar. Pas op zijn 75st deed hij zijn motor, waarmee hij elke
zaterdag en zondag ging rijden, van de hand. Alleen zijn wandelstok verraadt dat zijn benen
doorheen de jaren ietwat vermoeid zijn geraakt. Zijn hart daarentegen, is dat nog lang niet.
“Al denk ik soms wel dat ik mijn tijd stilaan gehad heb.”

Heilen was de op één na jongste in een gezin van tien kinderen en woonde jarenlang op een
boerderij in Duitsland. Later vluchtte hij naar Nederland. Veertig jaar lang werkte hij
ondergronds, in de mijnen van het Belgische Luik.

“Aan die spulletjes waarmee ik in de mijnen werkte ben ik altijd erg gehecht geweest. Die heb
ik nooit weggegooid. Ik heb ze intussen wel toevertrouwd aan mijn kinderen, om de simpele
reden dat ik op mijn flat niet voldoende plaats heb om zulke zaken bij te houden.”

Over zijn grote liefde, zijn vrouw: “Ik koester mijn vrouw nog altijd. We zijn nu iets meer dan
zestig jaar getrouwd, van in 1946, dat kan toch al tellen, niet? Vandaag hoor je dat niet veel
meer, hoor. We leerden elkaar gewoon op straat kennen. In die tijd was het niet de gewoonte
om elk weekend uit te gaan op café of in disco’s, weet je wel.”



